
Marline Fritzius (1936 - 2006) was 
kunstenares en actrice. Op 
veertigjarige leeftijd kreeg ze 
afasie. Na een moeilijke periode 
ging Marline opnieuw schilderen. 

Het schilderen zorgde ervoor dat ze 
even niet bezig hoefde te zijn met 
haar afasie. Door het schilderen kon 
ze zich uiten zonder woorden te 
hoeven gebruiken.

Marline wilde dat andere mensen 
met afasie dit positieve effect ook 
konden ervaren. Daarom richtte ze 
de stichting op. 

Marlines wens kwam uit: dagelijks 
komen mensen met afasie 
schilderen of boetseren in Marlines 
voormalig atelier aan de 
Brouwersgracht.

www.stichtingmarlinefritzius.nl
Facebook.com/AtelierMarlineFritzius

Instagram: @stichting_marline_fritzius
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Atelier Marline Fritzius 
Voor mensen met afasie

Marline Fritzius

Brouwersgracht 222 huis
1013 HE Amsterdam
06 - 16 77 23 96
info@stichtingmarlinefritzius.nl



Ons atelier is op de Brouwersgracht 
in Amsterdam. We zijn iedere 
werkdag open. 
 

We publiceren kunstwerken van de 
deelnemers op sociale media, als ze 
dat willen. Daarnaast organiseren we 
exposities.
 

 
Bezoek 
www.stichtingmarlinefritzius.nl 
voor meer informatie en om 
kunstwerken te bekijken.

Atelier

Website

Kom dan bij ons tekenen, schilderen en boetseren. Onder 
begeleiding van een professioneel kunstenaar maak je je 
eigen kunstwerken. En ga je wekelijks aan de slag in een 
kleine, vaste groep in ons atelier.  

Ervaring is niet vereist. Iedereen met afasie is welkom.

De bijeenkomsten zijn inspirerend, gezellig en kosten 
niets.

Ontdek hoe prettig het is om mooie dingen te maken waar 
geen woorden voor nodig zijn. Met je linkerhand leren 
werken is moeilijk, maar lukt altijd.

Heb je afasie?

Exposeren

Schilderen en boetseren met afasie


